
 

 
 

  

 

 
Beste ouders 

  

Al de maand november… 

We hebben heel lang naar 1 september uitgekeken en zijn zeer blij dat de start van het schooljaar zo 

‘normaal’ mogelijk kon gebeuren. Kinderen, leerkrachten en ouders waren blij elkaar terug te zien. Het 

oudercomité telt nieuwe leden en verwelkomde alle ouders met een snoepje. We zetten het 

schooljaar kleurrijk en al dansend in onze bubbel in. 

  

De leuke en leerrijke lessen, klasactiviteiten en uitstappen stapelden zich weer op. Zo gingen de 

kinderen naar het spinnenmuseum, naar toneel, kronkeldiedoe en naar de Brielmeersen. Er werd een 

leuke verkeersweek georganiseerd waar de leerlingen leerden over de dode hoek en een 

fietsparcours aflegden. Het belang van het fluohesje werd ook nog eens herhaald en ik ben blij te zien 

dat er geen auto’s meer komen op de kleine parking! 

  

Onze kalender was weer een groot succes! Bedankt om onze school te steunen! 

  

Jammer genoeg kwam Covid-19 terug roet in het eten gooien… We mogen niet meer op uitstap, de 

6de-jaars mogen in de refter niet meer opdienen, we moesten enkele klasbubbels in quarantaine 

zetten, de soepactie is afgelast en de school gaat pas terug open op 16 november! 

  

Ik wil iedereen bedanken voor zijn inzet, het begrip en het respecteren van de Covid-maatregelen. 

Vergeet de actie BAHM van Deinze niet! Het dragen van het mondmasker en afstand houden op de 

parking is zo belangrijk! 

Denkend aan het motto: koop lokaal!, wil ik vooral de ouders van onze school steunen. 

#Koopbijdeoudersvanonzeschool! Kan uw zaak wat steun/reclame gebruiken? Graag zet ik uw 

reclame op de facebookpagina van onze school. Stuur uw reclame/link naar 

directiedevaart@deinze.be. 

 

Ik wens jullie allemaal nog gezonde weken toe en hoop dat we snel de curve kunnen doen dalen. 

 

Het hele team van de Vaart telt af naar 16 november en hoopt dat we al bubbelend kunnen 

toeleven naar de komst van De Sint en zijn Pieten en open kunnen blijven tot aan de kerstvakantie! 

 

Met vriendelijke groeten 

Isabelle de Kriek 



  

 

Regen, regen, en nog eens regen. Op woensdag 21 oktober deed het niks 

anders tijdens de voormiddag. Normaalgezien vinden we dit echt niet 

leuk, maar die dag keken we er echt naar uit. We hadden onze 

regenlaarzen en regenjas aangetrokken en dansten en speelden in de 

regen, en vooral in de plassen. Echt genieten!! Terug in de klas trokken we 

onze natte kleren - en vooral ook de natte broek - uit en kregen we 

allemaal een droge broek. De jas en laarzen even laten drogen en we 

konden met droge kleertjes terug naar huis. 
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Op dinsdag 20 oktober gingen we naar het bos. Enkele bereidwillige 

ouders brachten er ons heen en kwamen ons ook terug halen. We stapten 

tussen de blaadjes, gooiden ze in de lucht, stapten in de plassen, keken 

naar de paddenstoelen en we verzamelden ook nog heel wat 

herfstvruchten. Natuurlijk keken we ook nog naar de dieren die er waren. 

Plots zagen we zelfs een eekhoorn in een boom klimmen. We genoten nog 

van een lekker tussendoortje en daarna speelden we nog eventjes in de 

speeltuin. Rond 15u15 trokken we terug richting school met een goed 

gevulde zak met daarin blaadjes, herfstvruchten, takjes, … 
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Op uitstap naar de Brielmeersen met de 2de kleuterklas… 

 

In de klas hadden we Pluimpje, de eekhoorn op bezoek en we hadden al 

heel veel geleerd over zijn soort: zo leerden we dat eekhoorns een heel 

mooie pluimstaart hebben waarmee ze kunnen sturen in de hoge bomen. 

Zo hebben ze korte voorpoten met klauwen om in die hoge bomen te 

kunnen klimmen. Ze hebben scherpe tanden om de eikels te kunnen 

opeten. En wisten jullie dat ze geen winterslaap houden maar een 

winterrust. Ze worden af en toe wakker in de winter en gaan dan de 

voorraad aan eikels, noten, kastanjes ... zoeken die ze in de herfst onder de 

grond hebben verstopt. Ze hebben dus ook een heel scherpe reukzin. Hun 

lange achterpoten zorgen ervoor dat ze heel vlug kunnen lopen en goed 

kunnen springen...  

AL deze kennis echter kunnen ervaren in het bos,  bij Pluimpje zelf,  zou 

natuurlijk de apotheose zijn! 

Zo gezegd zo gedaan! Een aantal mama’s en papa’s brachten ons tot bij 

Pluimpje. 

Het was leuk om te zien wat een eekhoorn allemaal kan en waar hij woont. 

 

Enkele sfeerbeelden:  
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WIJ GENIETEN MET VOLLE TEUGEN VAN DE NATUUR !!!!!!!! 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wat is er leuker dan lekker ravotten in het bos! 
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           Op stap met een plan. 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Een vriendje bedekken 

met vondsten uit de natuur! 
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Een armband maken met wat de natuur ons biedt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelf parfum maken van natuurlijke materialen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wij ontdekken de natuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijd om te picknicken.  
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Spring na het weekend eens binnen in het 1ste leerjaar. 
Tijdens de vertelronde kom je héél veel te weten ! 

 

Wist je dat  …. 

- Renée haar hamster een bal heeft ? 

- Enzo héél graag naar The Masked Singer kijkt ? 

- Konijn Lilly in de nek van Marie haar mama kruipt ? 

- Kobe al heeft meegereden op een pikdorser ? 

- De puppy van Flore al eens is ontsnapt? 

- Het lievelingsdier van Scout een panter is ? 

- Jelle heel graag kookt ?   

- Lore een stoute kat heeft ? 

- Saif Eddin zeer goed kan rekenen ? 

- Fran een cadeautje krijgt van Alixe omdat haar broer jarig is ? 

- Timo in de scouts zit ? 

- Loïc houdt van voetballen ? 

- Selina tijdens het voetballen thuis wint van haar zus ? 

- Mats een zeer goede meester is ? 

- Amber thuis al oliebollen heeft gebakken en dat Google zegt 

wanneer ze klaar zijn ? 

- Levi en zijn broers onlangs samen naar zee geweest zijn ? 

- Liam een leuk boek over dino’s heeft ? 

- Rhune een moestuin winterklaar heeft gemaakt ? 

- Seppe een broertje Jayden heeft ? 

- Thibo heel veel pitjes meebracht naar de klas ? 

- Lucas heel veel zin had in Halloween ? 
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Ja hoor !! Eindelijk !!! We zijn eraan begonnen !!! De tafels !! Onze sloebers 

van 2a keken er zo naar uit om de tafels te leren en ze deden dat ook heel 

goed !!! De tafel van 2 is gekend, op naar de volgende ☺👍👍👍 
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En toen was het nog warm .... met heimwee kijken we terug  naar een 

toffe namiddag vol waterplezier ! 
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Reken je mee met klas 2B? 

 

Rekenkanjers gespot in het tweede leerjaar! 

We gingen reeds aan de slag met de maal- en deeltafel van het getal 2. 

We leerden ook het lied van de tafel van 2. 

Wat zijn we fier! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Op donderdag 15 oktober trok het 3de leerjaar naar de ‘Tuin van Kina’. 

In de voormiddag bezochten we de tentoonstelling ‘Spinnen – Spinsels’. 

De kinderen kwamen tot ontdekking dat spinnen best wel interessante en 

nuttige dieren zijn! Ook neem je als mannetjesspin best een cadeautje 

mee voor je vrouwtje. Anders loopt het niet zo leuk af…  
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Na een verkwikkende maaltijd en een ontspannend uurtje op de speeltuin 

of het voetbalveld trokken we naar de tuin van Kina. Daar namen we deel 

aan de herfstspeurtocht. 
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Hallo 
 

Wij zijn de kinderen van het vijfde leerjaar leerjaar A en B. 
We brengen jullie een verslag van de eerste twee maanden.  

We leerden naast het grote pakket ‘Wiskunde’ en 
‘Taal’ over heel wat kunstenaars zoals Keith Haring, 
Anne Theresa De Keersmaeker, Steve Reich, Raoul 
Servais en veel meer. We leerden rappen. (Geen 
rap om op te eten hoor ! Ha Ha Ha). We kropen 

even in het hoofd van de recent overleden kunstenaar Christo en pakten 
voorwerpen in wit laken in. Mensen bekijken ingepakte voorwerpen op een 
totaal andere manier dan wanneer die niet ingepakt zijn. Denk maar aan je 
eigen verjaardagsgeschenkje dat je krijgt.  
 

 
 

Rappen op “Dit is nou een lekkere dansplaat!” (stoer – stoerder – stoerst ) 
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Wekelijks werken we in groepjes. Het zijn telkens andere groepjes die we zelf 
kiezen zodat iedereen eens met iedereen gewerkt heeft.  

 
We werkten ook in groepjes voor Werkelijkheidsonderricht. Iedereen kreeg een periode 
doorheen de tijd die op de tijdband aangeduid stond. Sommige groepjes deden een 
toneeltje, anderen verzorgden dit met heel wat beeldmateriaal. We kregen heel wat 
vrijheid. Zo konden we ook tijdens de speeltijden in de computerklas aan ons project 
werken. 
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Yben en Raphael  zijn door de leerlingen van onze school verkozen om te zetelen 
in de leerlingenraad. Wees maar zeker dat zij dat heel goed zullen doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Aurelie, Boyan en Victor gaan dan weer het 
beste van zichzelf geven voor het milieu  
zowel binnen de school als daarbuiten. Zij  
zitten in de milieuraad. Wij van het vijfde 
leerjaar steunen hen en gaan ons volledig 

inzetten voor het milieu. Jullie ook ? 
We leren Frans in het vijfde leerjaar. Niet gemakkelijk  
hoor. Als het een beetje meevalt met corona, gaan we  
met z’n allen op stadsklas naar Brussel. Misschien 
mogen we een wafel gaan eten bij Manneken-Pis. 
Verder deden we nog meer leuke dingen zoals het 
afleggen van een fietsparcours, een uitstap naar de 
Brielmeersen waar we op een zomerse herfstdag 
waterspelletjes deden. We dansten de 
‘Jerusalema-dans’ en nog veel meer. Het vijfde is TOP! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Luana, Aurelie, Yuna, Mathis en de andere kinderen van het vijfde leerjaar. 



 



 

 

 
 

Hallo iedereen, 

Ook wij, de leerlingen van 6A, willen jullie wat meer vertellen over onze 

eerste maanden in het zesde leerjaar. 

 

Sportdag – Team Adventure Deinze 

 

Het was een superleuke dag! Op zo’n warme dag mochten we heel wat 

waterspelletjes spelen. 

Zo was er een hele grote waterglijbaan, speelden we tussen 4 vuren met 

sponzen en mochten we in een zwembad spelen. 
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Herinneringswandeling WOI 

 

Op 29 september vertrokken we met de fiets richting Landegem. 

Daar kregen we uitleg van een echte soldaat. We wisten niet dat er zich 

zoveel afgespeeld heeft zo dicht bij ons. We zullen deze uitstap nooit 

vergeten. 
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Verkeersweek – Fietsparcours en uitleg over de dode hoek 
 

Aangezien we volgend jaar naar het middelbaar gaan en waarschijnlijk 

iets meer met de fiets zullen rijden, is het belangrijk dat we behendig 

kunnen fietsen. Daarvoor was het heel handig dat we zo’n parcours 

konden doen. 

Ook de uitleg over de dode hoek was heel interessant. Deze uitleg kregen 

we van een echte politieagent. We leerden o.a. dat het beter is om nooit 

naast een vrachtwagen te wachten aan een kruispunt maar dat we er- 

achter blijven (aan de rand van de stoep). Indien een vrachtwagen naast 

ons komt te staan, stappen we beter van onze fiets en gaan we op het 

voetpad staan of gaan we te voet verder. 
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Muzische vorming – we tekenen ons zelfportret 

 

Voor de lessen van MuVo kregen we de opdracht om onszelf te tekenen. 

We kregen hiervoor een spiegeltje en we moesten zoveel mogelijk details 

in onze tekening stoppen. De bedoeling was dat anderen ons zouden 

kunnen herkennen. Wat je niet ziet is onze neus en onze mond. 

Het was niet altijd even gemakkelijk. Gelukkig was de vorm van de ogen 

reeds voorgetekend. Sommige leerlingen kozen ervoor om deze zelf te 

tekenen. Het was wel tof dat we de keuze kregen om dat zelf te tekenen. 

Kunnen jullie raden wie hier getekend is? 
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Hey, ik ben Amber van 6b en zal je eens vertellen wat we op vrijdag 5 

oktober hebben gedaan. 

We kregen een voortaak. In groep bekeken we op verschillende plaatsen 

op onze school als er afval lag. We kregen een blad met vraagjes waarop 

wij een antwoord moesten geven. Ook mochten we een juf of meester 

interviewen. Dit hebben we met juf Christine gedaan. 

We vonden het allemaal zeer tof. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We verstoppen onze afval niet onder de bankjes. 

We gooien geen blaadjes in de vuilbak. Dit is geen afval. 
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Neem je doosjes terug mee naar huis. 
 

 
 

We vonden ook veel afvalvrije plaatsen.          IN de vuilbak, NIET   

          ernaast !!! 
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Afval sorteren, recycleren, voorkomen. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met de hand op ons hart beloofden we om geen afval meer op de grond 

te gooien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Op school heb je een kalender nodig. Wij mochten ons verkleden. De 

jongens in meisjes, de meisjes in jongens. Voor wie geen schoolkalender 

heeft: bekijk hier een paar leuke foto’s. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Groepswerk in het zesde leerjaar is tof. 

We mochten woorden opzoeken in het woordenboek maar ook op de 

tablet. Daarna schreven we het bij de juiste zin. We zijn met 16 leerlingen 

dus 4 leerlingen per groep. 
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02-15 november 2020 Herfstvakantie  

17 november 2020 Sportsnack N4-5-6  

18 november 2020 Oudercomité  

24 & 26 november 2020 Attituderapport 1 + oudercontact  

24 november 2020  Moev Alles met de bal N4 

24 november 2020 Sportsnack N4-5-6  

 

01 december 2020 Sint op school 

02 december 2020 Sportsnack N4-5-6  

08 december 2020 Sportsnack N4-5-6  

18 december 2020 Rapport 2 + nieuwsbrief  

21/12 – 03/01  Kerstvakantie  

 

 

 

 

Activiteiten 


